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Laat ons nu vrolijk zingen 
 

Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, hef uw liedren aan 

voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 

Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 

ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 

 
Hoe goed is ‘t hun die bouwen 

op Israëls vaste rots, 
hun die zich toevertrouwen 
de trouwe handen Gods. 

Ze hebben ‘t heil verkregen, 
de allerschoonste schat; 

God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe noch mat. 

 
Hij is de Heer, de sterke 

in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 

dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ‘t water van de zee. 

 
Paul Gerhardt 
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Had je dat verwacht, Maria? 
 

Maria, wist jij wie je op je armen zou dragen?  
De bijbel vertelt ons niet wat Maria precies wist en dacht over haar zoon toen 
hij net geboren werd. Als Joodse vrouw wist zij dat God ooit de Messias zou 

sturen. Zij wist dat met deze Messias alles zou veranderen.  
Zieken genezen, gevangenen bevrijd, vreemdelingen opgenomen, zonden 

vergeven. De relatie tussen God en de mensen zou weer hersteld zijn. 
Dat zij hierin een rol zou spelen en dit ging meemaken, wist zij sinds de 

boodschap van de engel, waarvan Lucas ons vertelt.  
Al voor de geboorte gebeuren bijzondere dingen – er was geen kind gepland. 

De plannen voor de toekomst worden doorkruist. 
Maria heeft steeds meer een vermoeden dat er iets bijzonders gebeurt. 

Maar wist zij dit? 
Een kerstsong stelt dezelfde vraag. 

 
Mary did you know that your baby boy will one day walk on 

water? 
Mary, did you know that your baby boy will save our sons and 

daughters? 
Did you know that your baby boy has come to make you new? 

This child that you've delivered, will soon deliver you 
 

Maria had maar een vermoeden. Zij weet nog niet dat God hier de eerste stap 
zet. Naar ons mensen. En toch staat zij helemaal open voor zijn boodschap. 
Haar eigen onmogelijkheden, haar angsten, haar plannen - ze laat ze niet de 

boventoon voeren. 
 

Alles van God verwachten – daarin is Maria voor mij een voorbeeld. 
Pas twaalf jaar later werd het vermoeden van Maria bevestigd. Haar puberzoon 

verraste haar, liet haar schrikken toen hij niet mee terugkwam van een 
pelgrimsreis. Maar in de tempel bleef bij zijn vader. In enkele woorden wordt 
voor Maria duidelijk dat haar zoon niet alleen bij haar gezin hoort. Dat hij niet 

alleen een aards bestaan heeft, maar dat hij van God komt; dat hij deel 
uitmaakt van een veel groter bestaan. 

Bij de eerste wonderdaden is Maria aanwezig. Bijvoorbeeld de bruiloft te Kana. 
En zij is ook bij het einde aanwezig.Toen haar zoon ter dood veroordeeld werd. 

En zij toen ten diepste besefte wat zijn werkelijke rol was. 
 

In Maria zijn geboorte en opstanding van Jezus verbonden – zij lijkt ons toe te 
roepen: ‘Blijf niet bij een vermoeden, maar hoop, geloof en verwacht – onze 

Heer is nabij!’ 
 

Gezegende kerstdagen, ds. Detlef Bohlken 
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Eeuwigheidszondag  
 
Op 26 november herdachten wij met elkaar de mensen die in het 
afgelopen kerkelijk jaar binnen de kring van onze gemeente zijn 
overleden. 
 
   Dirk Jan Wakker 
  Overleden op 22 april 2023; hij werd 87 jaar 
 
   Dirk Arend Hansum 
  Overleden op 6 mei 2023; hij werd 87 jaar 
 
   Floris Cornelis Planken 
  Overleden op 2 augustus 2023; hij werd 65 jaar 
 
   Frederik Johannes Barens 
  Overleden op 10 augustus; hij werd 71 jaar 
 
       De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 

 
Hanna Lam 
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Lutheranen en hun liturgie 
 
Maarten Luther zelf was niet bijzonder geïnteresseerd in liturgie. 
Slechts enkele van zijn geschriften gaan over liturgische kwesties, zo 
schrijft professor Markus Matthias in elkkwartaal. Ja, Luther kan zich 
heel eenvoudige, vrij en serieuze vormen van een eredienst voorstellen 
voor degenen ‘die serieus christen willen zijn’. Alleen als je Luthers 
waardering voor muziek als een goddelijk troostinstrument erbij betrekt, 
zou de waardering van de lutheranen voor de liturgie gerechtvaardigd 
zijn door directe uitspraken van Luther zelf.  
Anders dan wij, in onze tijd, groeide Luther op in een wereld vol rituele 
en liturgische elementen. Die vormden zijn dagelijks leven als christen 
en gaven uitdrukking aan zijn geloof. Luther had een ‘vrome’ opvoeding. 
Dat is een groot verschil met onze situatie. In onze verlichte wereld 
zonder geheim moeten we zelf opnieuw nadenken over hoe we ons 
geloof willen uiten, hoe we ‘vroom’ willen worden. Zodat ons geloof niet 
alleen een kwestie van rede of moraliteit is, maar een kwestie van ons 
leven. We hebben dus rituele of liturgische vormen nodig om een 
bepaalde religieuze houding aan te nemen en in praktijk te brengen die 
overeenkomt met ons geloof. 
Alle kleine rituele of liturgische momenten dienen dit doel en dat is wat 
liturgie moet doen. Dat heeft zelfs invloed op de kleinste dingen. Het 
maakt verschil of we de paaskaars doven met een kaarsendover of 
uitblazen met de mond, of we zittend of staand naar het Evangelie 
luisteren. Hoe zit dat? 
Lees hierover verder in het artikel van Markus Matthias in elkkwartaal 
nummer 4 (deze week bij u op de mat). 
 
Alma Evenhuis 
 

Kerkenradendag 2024 
 
De datum voor de volgende Kerkenradendag is vastgesteld op zaterdag 
9 maart 2024. Op een heel bijzondere plek: het Luther Museum in 
Amsterdam. De dag wordt georganiseerd voor iedereen die ‘het 
Lutherse’ binnen de Protestantse Kerk een warm hart toedraagt. En niet 
alleen voor kerkenraadsleden. Het programma wordt nog 
bekendgemaakt; er zal zeker nader worden ingegaan op het project 
Duurzaam Luthers waarover u komend jaar meer en veel zult horen. 
Meedenken en meepraten op de kerkenradendag is nodig, ook door u. 
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Verjaardagen 
 
Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 
  
Mevrouw  A.C. v.d. Boomgaard-Ottevanger is jarig op 14 februari 
De heer H. de Kruijk    is jarig op 19 februari 
De heer V.L.M. Albers Spierings  is jarig op 25 februari 
Mevrouw A. Wolthuis-van der Leeden is jarig op   9 maart 
Mevrouw N. van den Berg-Vrouwerf  is jarig op 23 maart 
 
Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw  
levensjaar toe. 
 
 

Waar zijn de bloemen? 
 
In de afgelopen periode gingen de bloemen naar: 
 
September 
24 Nel en Corrie Visser 
Oktober     
15 Wim Ambachtsheer/Rita Lemke 
22 Ds. AartJan van den Berg/Jan den Hartog  
29 Ds. Wim van Beek/Tijnie Godtschalk 
November     
12  Willem en Jakkenanna 
26  Ina Mostert     
December      
10 Ans Rüger 
17       Nel en Corrie Visser 
 
 

Flessenpost van Luther naar Terschelling 
 
Een eiland en Luther. Hoe komt dat bij elkaar? Via flessenpost van 
Luther. Uit heel luthers Nederland zijn flessen naar Terschelling 
gestuurd. Flessen versierd op de meest uiteenlopende manieren. Van 
brieven met tekst, versieringen op de buitenkant, prachtige vormgeving  
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tot diepzinnige puzzels. Als bijdrage aan het Inspiratie Festival dat daar 
in oktober plaatsvond. Voor het eerst ook met lutherse deelname. 
Er werden flessen overhandigd bij de boot naar Terschelling of ze 
maakten een hele reis van hand tot hand door het land om op het eiland 

aan te komen. De flessen hingen in de 
oprijlaan naar de Westerkerk waar iedereen 
ze kon bekijken.Óok in het donker goed 
zichtbaar want de  meeste flessen waren 
verlicht. Ook toeristen op het eiland konden 
op hun manier participeren. Zo was de 
flessenpost ‘Kerk in de openbare ruimte’. Als 
heel luthers Nederland werd op deze manier 

samengewerkt aan de vormgeving van deze activiteit. Het was een 
prachtig verbindend programmaonderdeel op het Festival. 
Het volgende Inspiratie Festival is over twee jaar. We zullen u op tijd 
informeren, want deelname is zeer de moeite waard. 
 
Alma Evenhuis 
 

Van de kerkrentmeester 
  
Opbrengst kerkbalans en collecten 

 
Kerkbalans 
Stand per 10-12    € 6.600,00 
Streefbedrag     € 5.500,00 
Enkelen van ons deden nog geen bijdrage aan de kerkbalans 2023 
(verwarmingskosten kerk). Wilt u uw steentje alsnog bijdragen? 
Collecten/giften 
Zending, Syrië 24-09    €      15,35 
Werelddiaconaat, Myamar 29-10   €      14,20 
Bloemengroet gemeente 5-11  €      25,65 
Hospice Leerdam 26-11   €      16,25 
VluchtelingenWerk 10-12   €      18,75 
Voedselbank Leerdam 17-12   €      15,85 
Eigen kerkwerk 24-09 t/m 17-12  €    136,35 
Onderhoudsfonds t/m 17-12   €    129,10 
Gift installatie glazen klok   €      65,00 
Gift Bloemengroet    €      50,00 
Hartelijk dank voor uw bijdragen. 
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Kerkbalans 2024 
 

In januari 2024 wordt de Actie Kerkbalans weer gestart. Ons thema 
voor 2024 is heel bijzonder: de ombouw en plaatsing van onze glazen 
replica klok. 
In 2023 ontvingen wij van de gemeente Vijfheerenlanden dit prachtige 
geschenk. Ter ‘compensatie’ van de originele klok, die in het verleden 
de schafttijden voor het personeel van de Glasfabriek aangaf. Die klok 
hadden wij als ELG Leerdam graag als luidklokje voor ons eigen 
kerkgebouw willen gebruiken. Nu is het geïnstalleerd in een speciaal 
daarvoor geconstrueerd kunstwerk dat in het Stadspark staat. Met de 
glazen replica zijn wij heel blij. En u zult straks versteld staan over de 
uitstraling en zichtbaarheid van dit object in ons eigen gebouw.  
De klok wordt in een beschermende kast achter het ronde raam in de 
voorgevel boven het orgel gemonteerd. Van binnenuit wordt de klok 
verlicht waarmee de aandacht is gevestigd op ons kerkgebouw; óók als 
het donker is. Op die manier straalt de glazen klok ook onze lange 
verbondenheid uit met het ontstaan van de glasfabriek. 
Een meubelmaker maakt de 
speciale kast, te vervolgen met 
ambachtelijke montage en 
schilderwerk door vaklieden. Onze 
bouwadviseur Tjerk Medemblik 
begeleidt de werkzaamheden, 
waaronder ook het aanvragen van 
gemeentelijke vergunningen (Het 
gaat immers om een monumentaal 
pand). De omgevingsvergunning 
van de gemeente is inmiddels 
verleend. De werkzaamheden 
kunnen van start! 
De kosten van deze ombouw 
worden geschat op ca. € 5.000,00 
We kunnen ons voor dit jaar geen mooiere besteding voorstellen  van 
de kerkbalans-opbrengst dan deze. Waar iedereen plezier aan beleeft 
en zichtbaar voor velen. Hebt u al bijgedragen? Dank daarvoor. Komt 
het nog? Doe dat graag. 
       

Ina Mostert, 
kerkrentmeester ELG Leerdam 
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Ledenbestand  
 
Overleden 
De heer C. Middelkoop op 9 december in de leeftijd van 80 jaar. 

 
         
Kerkdiensten van Kerk aan de Linge 
_____________________________________________________________________ 
 
24 december  GK 22.00 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil Kerstnacht 
25 december BK   9.30 uur Ds. B. Heijting   Kerstmis 
31 december BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  BK 19.30 uur Ds. B. Heijting   Vesper 

  1 januari BK 10.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil Ochtendgebed 

  7 januari BK   9.30 uur Prop. H. Leenman 
14 januari BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  LK 16.00 uur Ds. B. Heijting   
21 januari GK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil 
28 januari BK    9.30 uur Ds. B. Heijting 
  4 februari BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  BK 15.00 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil Kerk op Schoot 

11 februari BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
  GK 17.00 uur Ds. B. Heiting  Kunstvesper 

18 februari BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil 
25 februari GK   9.30 uur Ds. P. Breure 
  3 maart BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
10 maart BK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
13 maart GK 19.30 uur Ds. B. Heijting  Biddag 
17 maart BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil 
  LK 17.00 uur Mw. A. Breure  Taizéviering 
24 maart GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
_______________________________________________________________ 
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Kerkdiensten 
 
Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven. 
________________________________________________________ 
    

24 december          GEEN DIENST   4
e
 Advent 

 
  Mw. Ds. C. Vreugdenhil   

  Kerstnachtdienst in de Grote Kerk   22.00 uur 
    
25 december  Ds. D. Bohlken              Kerstmis 
Collecten: Kinderen in de knel en Eigen kerkwerk     12.00 uur 
 
31 december  GEEN DIENST 
_________________________________________________________ 

 
  7 januari  Drs. J.B. Val    16.00 uur 
Collecten: Bloemengroet gemeente en Eigen kerkwerk 
  
14 januari  Ds. B. Heijting   16.00 uur 
   Dienst met Kerk aan de LInge 
Collecten: Binnenlands diaconaat  en Eigen kerkwerk 
 
21 januari  Ds. D. Bohlken   16.00 uur 
   Viering Heilig Avondmaal 
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds  
 
28 januari  GEEN DIENST 
    

  
  4 februari  Ds. D. Bohlken   16.00 uur 
Collecten: Kerk in Actie, Bangladesh en Eigen kerkwerk 
 
11 februari  Ds. B. Heijting   17.00 uur 
   Kunstvesper in Grote Kerk 
 
18 februari  GEEN DIENST 
 
25 februari  Ds. D. Bohlken 
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds 
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 3 maart  GEEN DIENST 
 
10 maart   Ds. D. Bohlken 
   Viering Heilig Avondmaal 
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds 
 
17 maart  Mw. A. Breure/Mw. J. Geerse 
   Taizéviering met Kerk aan de Linge 
Collecten: Kerk in Actie, Zending en Eigen kerkwerk 
 
24 maart  Ds. D. Bohlken   Palmzondag 

Collecten: Missionair werk en Eigen kerkwerk 
______________________________________________________ 

 
Haal- en brengservice 
 
Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht? 
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088. 
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur. 
 
 

En verder... 
 
20 december 13.00 -15.00 uur    Adventsmiddag 
21 december  19.30 uur  Vesper  
  4 maart    Inleverdatum kopij Zwaantje  
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Kerkgebouw Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46 
Geen postadres. Post sturen naar secretaris. 
 

Predikant Ds. D. Bohlken 
  Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655 
  fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl 
 
KERKENRAAD: 
 

Voorzitter Mw. A. Evenhuis 
  Vijfmolens 2, 4247 EA Kedichem  06 55891990 
  e-mail: evenhuisalma18@gmail.com 
 
Secretaris/ Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen 
Secretariaat Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam  0345 - 618652 
  e-mail: jhaberlah@xs4all.nl 
 
Kerkrentmeester Mw. K.M. Mostert- Meydam 
  Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam  0345 - 619088 
  e-mail: henkina60@hetnet.nl 
 
Diaken  Vacature. Tijdelijk postadres: Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam 
 
Contactpersoon   Mw. J.J.P. van Dijk 
Pastoraatgroep    Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 - 616607 
                e-mail:jjpvandijk@hotmail.com 
 
Financiën kerk NL96 RABO 0373701012 ; NL77 INGB 0000290798; 

NL98 ABNA 0559235321  
 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam 

 
Financiën NL73 RABO 0152752110 
Diaconie  t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam 
  
Leden  Mw. J.J.P. van Dijk   0345 - 616607 
administratie Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 
  e-mail: jjpvandijk@hotmail.com 
 
Redactie Mw. A. Evenhuis (zie boven) 
Zwaantje Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven) 
  Dhr. W.G. Ambachtsheer   0345 - 616297 
  e-mail: wgambachtsheer@chello.nl 
   
Abonnement € 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen 
Zwaantje Het  Zwaantje verschijnt 4 x per jaar 
Opgave bij: Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven) 
 
Website kerk:    http://leerdam.protestantsekerk.net/ 
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