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De toekomst is al gaande 
 

De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 

ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 

 
De toekomst is al gaande,  

schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 

 
De toekomst is al gaande, 

een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 

 
De toekomst is al gaande, 

verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

 
De toekomst houdt ons gaande, 

voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 

naar nieuw, bewoonbaar land. 
 

Tekst Inge Lievaart 
Melodie Willem Vogel 
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Beste mensen, 
 

We leven in een wereld vol veranderingen. En die veranderingen gaan 
alsmaar sneller. En vooral gaan ze de laatste tijd niet vaak de goede 

kant op, zo lijkt het. 
Soms heb ik het gevoel dat niet alleen de wereld verandert, maar ook 
wij als mensen. Durven wij het wonder van Pasen nog wel te geloven? 
Willen wij nog wel deel uitmaken van die verandering? En willen wij dat 

ook nog uitstralen? 
Brandt ons hart nog in ons? Misschien met een heel klein vlammetje, 
ingetogen, bijna niet te zien, amper te voelen – en toch, het brandde. 

Maar onze ogen zagen niet, werden vastgehouden. De blik gericht naar 
beneden, naar de grond – op onze voeten. Geen blik naar de horizon, 
geen blik in de ogen van de ander, geen blik voor de waarheid, maar 

hooguit voor de realiteit. 
Brandde ons hart niet in ons? Jawel, het brandde. Liet ons voelen, wat 

wij niet zien, wat wij niet konden denken. 
Maar onze blik lijkt star. Onze blik, die alleen onszelf zag. Het verdriet, 
waarin we dreigen te verdrinken. Maar brandde het niet toch in ons? 

Met zachte vlam weliswaar, maar toch niet te doven, alsmaar 
verwarmend? Brandde het niet toch, tegen alle zekerheden in? Tegen 

onze overtuiging in, tegen ons verstand in? 
Brandde, en verbrandde alle ‘maar’ en ‘echter’, alle ‘dat kan toch niet’, 
alle ‘dat is toch onmogelijk’? Verbrandde het niet alle ‘uit en over’? Het 
brandde en gaf licht in het duister, brandde en opende ons de ogen, 
brandde en opende ons de oren. Het brandde en liet ons zien – met 

ogen, oren en met het hart. Het brandde en liet ons proeven. Hij is het! 
Het brandde en wees ons de weg! 

Zo zijn wij op weg – met de discipelen van Emmaüs. Op weg naar een 
onzekere toekomst. Maar wel op weg vanuit vertrouwen. Op weg vanuit 

de opstanding. 
 

Ik wens ons allen een mooi Paasfeest en een goede         
                            lente. 
 

Met hartelijke groeten, 
 

Detlef Bohlken 
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Wel & Wee in de gemeente 
 
Met Jacqueline Haberlah gaat het minder goed dan we hopen. 
Gedurende haar ziekte zijn er verschillende goede en slechte 
momenten geweest die zij waar mogelijk redelijk doorstond. Haar artsen 
noemen haar een ‘a-typische’ patiënt. Nu is er sprake van hevige 
terugval die veel eist van haar conditie en uithoudingsvermogen. Ze 
heeft veel steun aan Jörg, haar zonen en schoondochters en geniet  
van de drie kleinkinderen. We nemen Jacqueline en haar gezin op in 
ons gebed en gedachten. 
 
De gezondheid van Koos Guis blijft onveranderd niet goed en er is 
weinig perspectief op verbetering. De afgelopen weken was hij bij zijn 
moeder in Vlaardingen. Dat heeft hem goed gedaan. Sinds kort is hij 
weer thuis. Met een kaartje van gemeenteleden is hij blij. 
Adres: Bergstraat 94, 4141 BW Leerdam. 
 
De schrik zat er goed in nadat Arthur Israëls begin januari met een 
herseninfarct op de IC van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein 
belandde. In de daarop volgende weken verliep zijn herstel langzaam 
maar gestaag. Sinds hij werd overgeplaatst naar revalidatiecentrum De 
Hoogstraat in Utrecht gaat het steeds beter, niet in de laatste plaats 
door zijn eigen inspanning. Met Pasen mag hij een weekend naar huis. 
We wensen hem en Rita veel sterkte en beterschap. Een kaartje 
ontvangen zal Arthur goed doen. Zijn adres: De Hoogstraat Revalidatie, 
kr. B2-812, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht. 
 
Alma Evenhuis 
 

Verjaardagen 
 
Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder: 
 
De heer J.B. Verhoeks  is jarig op 14 april 
De heer H. Wolthuis   is jarig op 30 april 
Mevrouw H.A. van Oosterom-Kwint is jarig op   2 mei 
Mevrouw M.J.I. van Kooten  is jarig op   6 mei 
 
Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw 
levensjaar toe. 
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Waar zijn de bloemen?     
 
De afgelopen periode gingen de bloemen naar: 
 
December 2025     
21   Arthur Israëls en Rita Lemke 
25   Jacqueline en Jörg Haberlah 
Januari 
  4   Ds. Catrien van Opstal 
18   Arthur Israëls en Rita Lemke/Jacqueline Haberlah/Detlef Bohlken 
25   Inge Nusger    
 Februari    Maart  
  1   Koos Guis    15   Joke Emck/Anja Maas 
22   Detlef Bohlken/Henny de Kruijk   22   Jacqueline en Jörg Haberlah 
      29   Rita Lemke en Arthur Israëls 
 
 

Lente en Paasjubel 
 

De winter wijkt voor de lente, het wordt lichter, het donker is geweest, 
de eerste bloemen bloeien, bomen krijgen bloesem, de natuur viert 

feest. 
Het prille groen en de mooie kleuren maakt mensen zo blij, 

“De zon overwon de donkere winter, God zij dank” zo zingen wij. 
 

Na de Lijdenstijd volgt Pasen, het hoogste kerkelijke feest. 
We krijgen weer hoop, vieren de overwinning op de dood, blij van geest. 

Onze Heer triomfeerde over het  graf, Hij overwon! 
Zodat heel de mensheid blij Zijn eer bezingen kon. 

 
Het sneeuwklokje, de tulp en krokus zijn mooi uitgelopen, 

ook de narcis, dat “Trompetje Gods” barstte met jubel open. 
Hun kleuren zingen de eer van hun Schepper, roepen “Lof zij de Heer!”. 

Wij mensen zingen “Halleluja”  en vieren Pasen en de Lente elk jaar 
weer. 

 

 
Ina Mostert schreef dit gedicht naar aanleiding van en als reactie op de 
preek van zondag 8 maart tijdens de Taizé-dienst in onze kerk. 



 6 

In Memoriam  
Gerrie Boekelman – Kaebisch 
 
 6 april 1930 – 20 februari 2026 
 

Mevrouw Boekelman, Gerrie, was 
een Leerdamse in hart en nieren. 
Samen met haar ouders, broer en 
zus groeide zij op in wijk West. Ze 
bewaarde goede herinneringen aan 
haar jeugd. Ze kon daar volop over 
vertellen; ook over haar lutherse 
zondagsschooltijd. Hoogtepunten 
daarin waren het opvoeren van het 
kerstspel en de jaarlijkse feestelijke 
afsluiting van het seizoen in de 
grote tuin van villa Lingesigt aan de 
Lingedijk. 
In 1957 liet Gerrie zich dopen en 
deed ze belijdenis. Ze heeft zich 
haar leven lang verbonden gevoeld 
met de kerk/gemeente. Tot voor enkele jaren geleden kwam ze 
regelmatig naar de diensten. Ze genoot van de ontmoeting met 
medegemeenteleden en bovenal van het zingen van liederen. Zingen 
was haar lust en leven. Ze zong in diverse koren; ‘Nederland Zingt’ was 
een van haar favoriete programma’s. 
Gerrie voelde zich een gezegend mens. Ze kreeg twee zonen, werd 
oma en vorig jaar, tot haar grote vreugde, ook nog overgrootmoeder 
van achterkleinzoon Sam. Haar familie betekende veel voor haar. Het 
overlijden van haar man in december 2000, was een groot verlies voor 
haar. Maar ze herpakte zich (“Ik moet door; niet zeuren.”) en pakte de 
draad van haar leven weer op. 
Gerrie hield ervan onder de mensen te zijn. Ze zocht gezelligheid, 
praatte graag met mensen en ze kon ook aandachtig luisteren. 
Dankbaar was ze voor de aandacht die ze kreeg vanuit de gemeente. 
Altijd blij met een bezoek, bloemen, liturgieën, kaarten van mevrouw 
Voerman of de kerstattentie.  
In haar woning op het Voogdplein heeft ze met veel plezier gewoond. 
Ze genoot daar van haar uitzicht. Naar hoeveel mensen heeft ze, 
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gezeten achter haar raam, wel niet gezwaaid vergezeld van haar 
vriendelijke lach? 
De overgang naar een prachtig appartement in Emma was wennen 
voor haar: ze miste haar uitzicht. Maar ook toen pakte ze door: “Het is 
nu eenmaal zo, doorzetten en het beste ervan maken.” En dat deed ze: 
ook hier zocht ze mensen op en deed mee aan allerlei activiteiten. 
Overdags was ze altijd te vinden in de gemeenschapsruimte. 
Haar bezoeken was altijd fijn. Ze was geïnteresseerd in je en vroeg 
altijd: “Hoe gaat het in de kerk? Wil je iedereen de hartelijke groeten 
van mij doen?” Ze was de vriendelijkheid en bescheidenheid zelve, een 
zachtmoedig mens met een lieve lach.  
Gerrie heeft een goede laatste levensfase gehad in Emma. Op 20 
februari kwam er een einde aan haar lange leven. Ze is na een 
kortstondig ziekbed rustig ingeslapen. Het afscheid vond plaats in kleine 
familiekring in ’t Lief in Beesd. 
Een mooi mens is ons ontvallen. Moge zij rusten in vrede. 
 
Jakkenanna van Dijk    
 
 
 
 

 
 
 
In het Luther Museum: van zondebok tot zegen 
 
Komende zomer viert Amsterdam de Wereld Pride en het Luther 
Museum zet de deuren wagenwijd open. Met een terug- en vooruitblik 
op de bijzondere geschiedenis van lhbti-emancipatie  binnen onze kerk. 
Een verhaal van moed, strijd en uiteindelijk grenzeloze naastenliefde. 
De lutherse kerk in Nederland was een van de eerste kerken waar 
openlijk homoseksuele predikanten mochten dienen en waar het 
inzegenen van homorelaties al vroeg werd omarmd. Waar de 
samenleving soms verhardt, toont de lutherse kerk haar open karakter. 
Maar ook kent zij een verleden van uitsluiting en afwijzing. De 
tentoonstelling toont die hele route. 
 
Alma Evenhuis 
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Luther Bier en Katharina Bock 
 
Mede ter viering van het huwelijk van Martin Luther en Katharina van 
Bora, nu 500 jaar geleden, werden twee speciale bieren gebrouwen. 
Het vermaarde Luther Bier met een vleugje van appels en een bijzonder 
Katharina Bock, met een vleugje Elsbes. Want, zo schreef Luther in een 
brief aan Johann Agricola: ‘Daarom vraag ik je ons meer van die kleine 
Elsbessen te sturen want Katharina eet ze gulzig op!’ 
 
Het bier is nog steeds te bestellen via de kerkenraad. 
Een 12-pack kost € 27,50  - 6 x Luther en 6x Katharina of 12 x van een 
zelfde soort. 
Losse flesjes: € 2,50 
 
    

Van de kerkrentmeester     
 
Opbrengst Kerkbalans en collecten 
 
Kerkbalans 2025   € 6495,00 
Kerkbalans 2026   
Stand per 08-03    € 2860,00 
Streefbedrag    € 6000,00 
Collecten/giften 
VluchtelingenWerk 21-12-2025 €     21,60   
Kinderen in de knel, Oekraïne 25-12 €     70,90    
Noodhulp Oekraïne 18-01  €     25,00     
Werelddiaconaat, Bangladesh 01-02€     34,00 
VluchtelingenWerk 08-03  €     49,00 
Noodhulp Libanon 22-03  €     30,00      
Diaconie 16-11 t/m 29-03  €     64,40 
Werelddiaconaat, Moldavië 29-03 €     22,50  
Eigen kerkwerk 07-12 t/m 29-03 €   216,50 
Onderhoudsfonds 2025  €   267,80 
Onderhoudsfonds 01-01 t/m 29-03 €     39,35 
Gift Bloemengroet   €     10,00 
Gift Bloemengroet   €     15,00 
 
Voor alle gulle gaven zeggen wij u hartelijk dank. 
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Abonnementsprijs Zwaantje 
 
Met ingang van dit jaar is de abonnementsprijs voor het Zwaantje 
verhoogd. Abonnees in de stad betalen voortaan € 7,50 per jaar en de 
postabonnees € 12,50 per jaar. 
Wij willen u erop attenderen dat u het Zwaantje ook digitaal kunt 
ontvangen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Opgave bij: 
Jakkenanna van Dijk. 
 
 

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge   
_______________________________________________________________ 
 
  5 april  GK   9.30 uur Ds. B. Heijting       Pasen 
12 april  BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil     Doopdienst     
  LK 17.00 uur Ds. B. Heijting    
19 april  GK   9.30 uur Ds. B. Heijting 
26 april  BK   9.30 uur Nog niet bekend 
  3 mei  BK   9.30 uur Ds. B. Heijting            
10 mei  BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil     Jeugddienst      
14 mei  BK    9.00 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil     Hemelvaart 
17 mei  GK   9.30 uur Ds. B. Oosterom  
24 mei    BK   9.30 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil      Pinksteren 
_______________________________________________________________ 
 
 

Gastvoorgangers 
 
In de afgelopen maanden lieten ds. André Wijting, ds. Catrien van 
Opstal en ds. Jaap Huttenga, ons weten dat zij, ieder om persoonlijke 
redenen, niet langer zullen voorgaan in onze diensten. Jarenlang 
mochten wij hen in ons midden begroeten. Zij benadrukten hoe fijn ze 
het voorgaan in onze diensten hebben gevonden en dankten ons voor 
de gastvrijheid die zij bij ons hebben ervaren. Wij zijn hen dankbaar 
voor hun jarenlange trouw aan onze gemeente en wensen hen alle 
goeds toe voor de toekomst. 
 
Jakkenanna van Dijk 
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   Kerkdiensten 
 
Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven. 
_________________________________________________________ 
  
 2 april  Mw. Ds. C. Vreugdenhil Witte Donderdag 
   Viering Heilig Avondmaal 19.30 uur, Grote Kerk 

   M.m.v. de Cantorij 
 
 3 april  Ds. B. Heijting  Goede Vrijdag 
   M.m.v. de Cantorij  19.30 uur, Bethelkerk 
 

 4 april  Ds. D. Bohlken  Stille Zaterdag 
   Viering Heilig Avondmaal 22.00 uur, Grote Kerk 

   M.m.v. de Cantorij  Paaswake 
 
 5 april  Ds. D. Bohlken  Pasen, 12.30 uur 
   Organist: Martijn Borsje 
Collecten: Werelddiaconaat, India en Eigen kerkwerk 
 
12 april  Ds. B. Heijting 
   Organist: Wim Konijn 
   Dienst met Kerk aan de Linge 
Collecten: Voedselbank Leerdam en Eigen kerkwerk 
 
19 april  GEEN DIENST 
 Grote Kerk Ds. B. Heijting     9.30 uur 
  
26 april  Ds. C. Nieuwenhuizen 
   Organist: Ina Mostert 
Collecten: Hospice Leerdam en Eigen kerkwerk 
 

 
  3 mei   Ds. D. Bohlken 
   Organist: Wim Konijn 
   Viering Heilig Avondmaal 
   Koffiedrinken vanaf 16.15 uur 
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds 
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10 mei   GEEN DIENST 
 Bethelkerk Mw. Ds. C. Vreugdenhil    9.30 uur 
   Jeugddienst 
 
17 mei   Ds. D. Bohlken 
   Organist: Wim Konijn 
Collecten: KerkinActie, Noodhulp Myanmar en Eigen kerkwerk 
 
24 mei   Ds. D. Bohlken           Pinksteren, 12.00 uur 
   Organist: Martijn Borsje 
Collecten: Zending, Cuba en Eigen Kerkwerk 
_________________________________________________________ 

 
Haal- en brengservice 
 
Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht? 
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088. 
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur. 
 
 

En verder... 
 
11 mei  Inleverdatum kopij Zwaantje 
 

 
Ledenbestand 
 
Op 1 januari 2026 telde onze gemeente 88 leden; 5 leden minder dan 
begin vorig jaar. 
 
Vertrokken: 
Faya Peterusma, verhuisd naar Amstelveen. 
Mevrouw A.H. Hildebrand-Schaaij, verhuisd naar Brakel. 
Overleden: 
Mevrouw G. Boekelman-Kaebisch, Leerdam overleden op 20 februari. 
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Kerkgebouw Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46 
Geen postadres. Post sturen naar secretaris. 

 
Predikant Ds. D. Bohlken 
  Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655 
   e-mail: dbohlken@dds.nl 
 
KERKENRAAD: 
 
Voorzitter Mw. A. Evenhuis 
  Vijfmolens 2, 4247 EA Kedichem  06 55891990 
  e-mail: evenhuisalma18@gmail.com 
 
Secretaris/ Mw. J.F. Haberlah – den Rooijen 
Secretariaat Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam  0345 - 618652 
  e-mail: jhaberlah@xs4all.nl 
 
Kerkrentmeester Mw. K.M. Mostert- Meijdam 
  Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam  0345 - 619088 
  e-mail: henkina60@hetnet.nl 
 
Diaken  Vacature. Tijdelijk postadres: Iepstraat 60, 4142 CZ Leerdam 
 
Contactpersoon   Mw. J.J.P. van Dijk 
Pastoraat Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 - 616607 
                e-mail:jjpvandijk@hotmail.com 
 
Financiën kerk NL 96 RABO 0373701012 ;  

NL98 ABNA 0559235321  
 t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam 

 
Financiën NL73 RABO 0152752110 
Diaconie  t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam 
 
Leden  Mw. J.J.P. van Dijk   0345 - 616607 
administratie Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 
  e-mail: jjpvandijk@hotmail.com 
 
Redactie Mw. A. Evenhuis (zie boven) 
Zwaantje Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)   
     
Abonnement € 7,50 per jaar;  € 12,50 per jaar voor postabonnementen 
Zwaantje Het  Zwaantje verschijnt 4 x per jaar 
Opgave bij: Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven) 
 
Website kerk:    http://leerdam.protestantsekerk.net/ 
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