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Gebed op Pinksteren

O, God, op deze dag
hebt Gij in het hart van mensen
het licht van uw Geest ontstoken,
zodat zij vrijmoedig en vurig
uw grote daden verkondigen;
vervul ook ons hart,
met de warmte van die Geest,
zodat wij voortdurend gericht zijn
op wat heilzaam is en heel maakt
en in alle omstandigheden
vertrouwen op uw geestkracht
die bezielt en bemoedigt.

Gij, Schepper van alle leven
en bron van licht en kracht,
waai met uw adem door heel ons bestaan,
kom met uw vurigheid hier in ons midden,
bezaai met uw woorden de grond van ons hart,
opdat ook in ons leven uw schepping geschiedt.

Wim van der Zee




Kijk niet terug

Als kind speelden we op verjaardagen vaak een spel, waarbij we in
een kring zaten, gericht naar binnen en kijkend naar beneden. Een

kind liep buiten om en had een zakje. Dat zakje zette het ene kind op
gegeven moment achter een ander kindje neer en ging dan verder.
Als je dat door had stond je snel op om het andere kind te tikken.
Maar je mocht niet omkijken. Ik herinner de spanning nog wel —

steeds de neiging om toch naar achteren te kijken. Het is zo
verlokkelijk. Nu ... een keer ...

In het zogenaamde echte leven is het niet anders. Draai je niet om.
Soms is het ontzettend belangrijk om daaraan vast te houden.
Bijvoorbeeld wanneer een bepaalde periode van het leven voorbij is.
Dan is er een moment dat je precies weet: je moet nu door, vooruit.
En wanneer je je ook maar even omdraait is alles weer zoals
daarvoor. Dan lukt geen nieuw begin.

Gaan zonder terug te kijken. Meestal zijn het ogenblikken in het
leven, die anders niet te dragen zijn. Niet terugkijken. Anders ben je
meteen in tranen. En dan weet je niet of dat weer te stoppen is.
Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet
geschikt voor het koninkrijk van God. Dat zegt Jezus een keer tegen
zijn vrienden. Een harde zin. En tegelijk gewoon boerenverstand: als
je dat doet ga je niet meer recht vooruit maar wordt het krom. Je
levenslijn wordt letterlijk krom en scheef.

Pas na een tijd kun je dan wel weer terugkijken. Het waardevolle van
toen weer zien zonder meteen verdrietig te worden. Herinneren wat
goed was — en 0ok wat niet goed was. En dan je leven voortzetten.

Als mens. En ook als gemeente.

In deze tijd laat de natuur zien hoe dat werkt. Na een lange periode
van rust groeit nu alles weer — en daarmee begint iets nieuws, met
alles wat goed was en met alles wat anders moet.

Met een hartelijke groet,
Detlef Bohlken



Vredesduif, de Geest van God

In tijd van oorlog, rampen en nog meer onvrede
zendt God zijn geest: de prachtige vredesduif als symbool
met de oproep: 0 mens, sluit vrede.

In donkere dagen van angst, verdriet of ziekte
zendt God zijn schitterende witte vogel met de belofte:
0 mens, Mijn geest zal u troosten.

In de verdeeldheid van hen die Hem belijden
Hem diverse namen geven, elkaar in Zijn naam bestrijden
stuurt God zijn duif: preek Mijn vrede.

Maar ook in hoopvolle tijden van blijde verwachting
stuurt God zijn geest als zilverwitte bode, de vredesduif:
0 mens, vertrouw op Mij, geniet van je geluk.

Ina Mostert

De klok van de glasfabriek

Over de klok van de glasfabriek las u al eerder in zowel het Zwaantje
als in onze nieuwsbrieven. Het wordt nu heel concreet.

Op zaterdag 3 juni wordt het kunstwerk ‘De Klok’ onthuld in
Stadspark Leerdam.

In dit kunstwerk is de originele klok verwerkt door de kunstenaar
Bouke Groen. Dit, in opdracht van Glasfabriek O-I, Stichting Strand
Links en de gemeente Vijfheerenlanden.

Een glazen replica van de klok, speciaal hiervoor in Tsjechié
vervaardigd, wordt in de middag van 3 juni van de Houtloods van de
Glasblazerij aan de Zuidwal naar onze kerk aan de Nieuwstraat
gebracht. In processie!

Daar kan je, als Leerdamse lutheraan, dus maar beter bij zijn.

Een verder programma volgt, voor nu is belangrijk: zaterdag 3 juni
van 14.00 - 16.00 uur.

We zullen dit via onze ELGnieuwsbrief versturen, dus houd hiervoor
je mailbox in de gaten!

4



Gemeente-uitje 5 juli

Een gemeente-uitje: het is lang geleden dat we dat deden!

Nu we ‘vrij’ van corona zijn, durven we het weer aan. Om te vieren
dat we er nog steeds samen zijn, met uitzicht op nog vele mooie
momenten met elkaar.

Waar anders kan dat mooier dan varend op onze ‘eigen’ Linge, met
een hapje en sapje in elkaars gezelschap?

Details maken we nog nader bekend, belangrijk voor nu:

wat; Gemeente-uitje ELG Leerdam;

waar: aan boord van een Lingeschip, over de Linge;
wanneer: woensdag 5 juli, van 14.00 - 16.30 uur;

wie: gemeenteleden ELG Leerdam en wellicht enkele

leden uit Tiel en Culemborg;

aanmelden: jal! Bij Jacqueline Haberlah, jhaberlah@xs4all.nl,
0345-618652.

Meldt u vast aan. We verheugen ons op een ouderwets gezellig
uitje.

)

~
Onderhoudsfonds 2023 W

En weer is het voorjaar; tijd voor de jaarlijkse inzameling voor het
Onderhoudsfonds. Zoals ieder jaar wordt er dit jaar ook weer het
reguliere onderhoud gepleegd aan onze kerk.

Wat stuk is moet gerepareerd, de tuin en de paden onkruidvrij
gehouden worden. De heg gesnoeid. Ook het interieur behoeft zijn
onderhoud, de wekelijkse schoonmaakbeurt. Periodiek laten we een
schoonmaakbedrijf het hoge schoonmaakwerk doen, de ramen
zemen aan binnen- en buitenkant en het houtwerk aan de buitenkant
reinigen. Jaarlijks wordt het orgel gestemd en gelijk gecontroleerd
door de orgelbouwer. Allemaal noodzakelijke dingen die
gefinancierd moeten worden. Wij hopen dat u weer een mooie gift
wilt geven. U kunt uw gift overmaken op rek.nummer: NL96 RABO
0373701012.

Ina Mostert


mailto:jhaberlah@xs4all.nl

In memoriam DICK HANSUM
26 april 1936 - 6 mei 2023

Dirk Arend Hansum is op 6 mei 2023
overleden in verzorgingshuis de
Kulenburg in Culemborg. Het was
genoeg, zei hij de afgelopen periode
regelmatig. Het hoefde niet meer. De
laatste jaren, zeker na het overlijden
van zijn vrouw Lidy in december 2020,
verliepen steeds moeizamer. Het
bewegen werd lastiger, maar vooral
het kijken en daarmee ook het lezen.
En zo kon hij uitspreken, dat zijn leven
voltooid was. Het was goed.

En dat was het. Op 26 april 1936 werd Dirk Arend Hansum in
Deventer geboren. Op school al leerde hij Lidy kennen. Na zijn
studie ging Dick het basisonderwijs in, werd later directeur van de
school en sloot zijn loopbaan als schoolinspecteur af. Een man met
grondige kennis van het onderwijs. Daarnaast was Dick politiek
actief en ook kerkelijk zeer betrokken en actief. Hij was graag en
veel in gesprek met mensen en hij zette ook hier zijn brede kennis
in.

De zorg voor Lidy speelde door heel hun huwelijk. Toen zij de laatste
jaren steeds minder kon, was zijn brede ondersteuning gewenst en
welkom. Hij deed dat graag en met volle overgave. Zo konden zij
nog lang samen op vakantie en verbouwde hij hun huis waar nodig.
Samen genoten zij ook van hun kinderen, Steven, Joost en Casper,
die allemaal hun weg gevonden hebben.

In de afscheidsdienst op zaterdag 13 mei in crematorium 't Lief in
Beesd, klonken - naast levensverhalen - ook twee bijbelteksten: uit
Exodus 3 en Mattels 25. Over de talenten die wij als mensen
ontvangen en over wie God voor ons wil zijn.

Als lutherse gemeente zijn wij Dick dankbaar voor zijn persoonlijke
inbreng in de kerkenraad en ook voor zijn praktische aanpak en hulp
in vele situaties. Wij zullen hem en zijn aanwezigheid in de kerk
missen.

Detlef Bohlken
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God zij dank

Dat ik recht kan staan,
dat ik vrij kan gaan,
God zij dank,

dat ik spreek in taal,
dat ik u verhaal,
God zij dank,

dat ik licht ontvang,
naar de zon verlang,
God zij dank,

dat het water vloeit,
het raakt nooit vermoeid,
God zij dank,

dat mijn adem is
in de duisternis,
God zij dank,

dat de mensen zijn,
als bokalen wijn,
God zij dank,

dat de dood eens komt,
en het lied verstomt,
zwaar valt het,

dat de morgen daagt

die de liefde waagt,
God zij dank.

Maria de Groot



Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw A.M. Ouwinga-Stolk is jarig op 16 juni
Mevrouw M. Albers Spierings-Reinike is jarig op 5 juli
Mevrouw R.A.K. Stek-van den Heuvel is jarigop 7 juli
Mevrouw G. van der Koppel-de Wit is jarig op 22 juli

De heer L. van den Berg is jarig op 27 augustus
Mevrouw J. van der Zwan-Vrouwerf is jarig op 9 september

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een

gezond nieuw levensjaar toe. - ;fi&}
Waar zijn de bloemen? ﬁ;f‘z\g?
In de afgelopen periode gingen de bloemen naatr:
April Mei

2 Alma Evenhuis 7  Truus van der Koppel

9 Rita Lemke en Arthur Israéls 21 Marty van Kooten
23 Gerrie Boekelman

Van de kerkrentmeester

Opbrengst Kerkbalans en collecten

Kerkbalans t/m 11-05 € 3450,00
Streefbedrag € 5500,00
Collecten

Landelijk Jongerenwerk 02-04 € 15,10
Werelddiaconaat, Moldavié 09-04 € 20,10
Voedselbank Leerdam 16-04 € 49,90
Diaconie 23-04 en 07-05 € 20,00
Binnenlands diaconaat 21-05 € 26,25
Eigen kerkwerk 19-03 t/m 21-05 € 52,10
Stand Onderhoudsfonds t/m 21-05 € 77,75

Voor alle goede gaven zeggen wij u ook nu weer: hartelijk dank!
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Kerkdiensten van Kerk aan de Linge 9

28 mei GK 9.30 uur Mw. Ds. J. Dekker
4 juni BK 9.30 uur Ds. B. Heijting HA
11 juni BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
18 juni GK 9.30 uur Mw. Dr. C. Stark
25 juni BK 9.30 uur Mw. Ds. N. van Andel
LK 17.00 uur Ds. D. Bohlken Kunstvesper
2 juli BK 9.30 uur Ds. D. Bohlken
9 juli BK 9.30 uur Mw. Ds. A. Lodewijk
16 juli GK 9.30 uur Mw. Ds. J. Dekker
23 juli BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
30 juli BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
6 aug BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
13 aug BK 9.30 uur Nog niet bekend
20 aug GK 9.30 uur Ds. B. Heijting
27 aug BK 9.30 uur Ds. R. Visser
3 sept BK 9.30 uur Ds. B. Heijting/Ds. C. Vreugdenhil
10 sept BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
17 sept BK 9.30 uur Ds. B. Heijting/Ds. C. Vreugdenhil
LK 17.00 uur Ds. D. Bohlken
24 sept. GK 9.30 uur Ds. C. Nieuwenhuizen

BK 17.00 uur Mw. Ds. C. Vreugdenhil Maaltijd

Ledenbestand

Overleden
De heer D. J. Wakker op 22 april te Herwijnen in de leeftijd van 87 jaar.
De heer D.A. Hansum op 6 mei te Culemborg in de leeftijd van 87 jaar.

Vertrokken
De heer J.B. Uri door verhuizing overgegaan naar ELG Culemborg.



Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven

28 mei Ds. D. Bohlken Pinksteren
12.00 uur
Collecten: Zending en Eigen kerkwerk

4 juni Ds. W.J. van Beek
Collecten: Bloemengroet gemeente en Eigen kerkwerk

11 juni Ds. D. Bohlken
Viering Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds

18 juni GEEN DIENST
Grote Kerk  Mw. Dr. C. Stark 9.30 uur
25 juni Ds. D. Bohlken

Kunstvesper in Grote Kerk

2 juli Mw. Ds. C. van Opstal
Collecten: Werelddiaconaat, Indonesié en Eigen kerkwerk
9juli GEEN DIENST
Bethelkerk  Mw. Ds. A. Lodewijk 9.30 uur
16 juli Ds. J. Huttenga
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds
23 juli GEEN DIENST
Bethelkerk  Ds. B. Heijting 9.30 uur
30 juli Ds. C. Nieuwenhuizen

Collecten: Hospice Leerdam en Eigen kerkwerk
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6 augustus GEEN DIENST
Bethelkerk  Ds. B. Heijting 9.30 uur

13 augustus Mw. G.A. Voerman
Collecten: Zending, Ghana en Eigen kerkwerk

20 augustus GEEN DIENST
Grote Kerk  Ds. B. Heijting 9.30 uur
27 augustus Ds. D. Bohlken

Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds

3 september GEEN DIENST
Bethelkerk ~ Mw. Ds. C. Vreugdenhil/ 9.30 uur
Ds. B. Heijting
10 september Ds. D. Bohlken

Viering Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds

17 september Ds. D. Bohlken
Dienst met Kerk aan de Linge
Collecten: Werelddiaconaat, Myanmar en Eigen kerkwerk

24 september Ds. D. Bohlken
Collecten: Zending, Syrié en Eigen kerkwerk

Haal — en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht?
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel. 0345-619088.
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.

En verder... NS
3 juni 14.00-16.00 uur Overhandiging klok (=
5juli 14.00-16.30 uur Gemeente-uitje
4 sept Inleveren kopij Zwaantje



Kerkgebouw

Predikant

KERKENRAAD:
Voorzitter

Secretaris/
Secretariaat

Kerkrentmeester

Diaken
Contactpersoon
Pastoraatgroep

Financién kerk

Financién
Diaconie

Leden

administratie

Redactie
Zwaantje

Abonnement
Zwaantje
Opgave bij:

Website kerk:
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Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46
Geen postadres. Post sturen naar secretaris.

Ds. D. Bohlken
Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655
fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl

Mw. A. Evenhuis
Vijfmolens 2, 4247 EA Kedichem 06 55891990
e-mail: evenhuisalmal8@gmail.com

Mw. J.F. Haberlah — den Rooijen
Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam 0345 - 618652
e-mail; jhaberlah@xs4all.nl

Mw. K.M. Mostert- Meydam
lepstraat 60, 4142 CZ Leerdam 0345 - 619088
e-mail: henkina60@hetnet.nl

Vacature. Tijdelijk postadres: lepstraat 60, 4142 CZ Leerdam

Mw. J.J.P. van Dijk
Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 - 616607
e-mail:jjpvandijk@hotmail.com

NL 96 RABO 0373701012 ; NL77 INGB 0000290798;
NL98 ABNA 0559235321
t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam

NL73 RABO 0152752110
t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam

Mw. J.J.P. van Dijk 0345 - 616607
Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam
e-mail: jjpvandijk@hotmail.com

Mw. A. Evenhuis (zie boven)

Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)

Dhr. W.G. Ambachtsheer 0345 - 616297
e-mail: wgambachtsheer@chello.nl

€ 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen
Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar
Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)

http://leerdam.protestantsekerk.net/
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