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God,
u die liefde bent,
als wij met elkaar spreken
u bidden wij samen
om het juiste woord
als wij met elkaar spreken
om een hand die niet misgrijpt
als de ander valt
om de passie
het leven te zoeken en te vinden
van uw lieve zoon
en daarom van onze naaste
omdat u daar nooit ver vandaan bent
alle dagen van ons leven,
amen



Beste mensen,

Voor velen is de vakantietijd weer achter de rug — ook voor mij. Een
tijd om even andere dingen te zien en vooral andere mensen te
ontmoeten. Hoe leven mensen op andere plekken? Wat zijn hun

vragen, zorgen, problemen. En ook: waar vinden zij geluk,
vertrouwen, plezier.

Dat zie je natuurlijk niet direct, niet bij een korte ontmoeting. En
uiteraard is het ook goed om de taal van de ander te beheersen.
Veel komt ook via het verleden. In Gérlitz, in Oost-Duitsland
bijvoorbeeld. Op alle straten en stegen kom je in aanraking met het
verleden. Bijzondere plekken zijn de grote begraafplaats, die tegelijk
ook een park is waar mensen gaan wandelen. Prachtige oude
grafstenen, soms meer dan 500 jaar oud en ook hieuwe vormen van
begraven en herinneren. Vanuit het crematorium heb je een prachtig
U|t2|cht op een dal, dat een nabootsing van de olijfgaard in
» Jeruzalem is — alleen dan met
verschillende mooie soorten appels. Aan
de andere kant van de olijfooomgaard
staat een kopie van het Heilig Graf uit
Jeruzalem. Hier is de dubbelkapel
nagebouwd met onder de Adams Kapel
en bovenin de Golgotha Kapel. En naast
de zalving kapel staat ook de grafkapel
van Jezus.

Bijzonder zijn misschien niet eens de gebouwen (die na vele
veranderingen in Jeruzalem origineler zijn dan het origineel), maar
het idee dat iemand op deze manier zijn eigen ervaring heeft verteld.
De zoon van een rijke koopman heeft na een pelgrimsreis het
initiatief genomen om aan het eind van de 15° eeuw dit ensemble te
bouwen. Hij deelde daarmee zijn eigen religieuze ervaring op een
verre reis in zijn thuisplaats. En ik deel een beetje van zijn ervaring
nu met jullie!

Ervaring en herinnering delen — delen wat ons draagt. Op een
andere manier heb ik dat in Lublin, in het oosten van Polen gezien.
Lublin kende een grote Joodse gemeenschap. In de Tweede
Wereldoorlog is deze gemeenschap praktisch helemaal uitgeroeid.
Dit gebeurde onder andere in het concentratiekamp Majdanek, direct
aan de rand van de stad. Al meteen na de oorlog werd dit een groots
monument, waarbij de as van de slachtoffers in een mausoleum



werd verzameld. Dit monument is door de jaren heen nauwelijks
veranderd. Het vertelt de verhalen van de vermoorde Joden, de
Joden in het kamp, de ellende.
In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond na de val van het
communisme een alternatief theater op een buzondere plek: de poort
van de oude stad naar de Joodse stadswijk .
met zo’n 120.000 inwoners in 1939. Alleen
was die wijk er niet meer. Nadat het getto
werd geruimd bleef bruikbaar brand- en
bouwmateriaal achter en dat hadden de
mensen in 1942 hard nodig. Zo werd alles
verplaatst, opnieuw gebruikt of verstookt. Het
oude stadsdeel is voor altijd verdwenen. Nu
staat er een groot winkelcentrum en loopt er
een brede straat doorheen. Al snel besefte
het theatergezelschap dat er meer moest :
gebeuren en zo hebben zij zich gericht op de herinnering. Hoe
hebben de Joden er geleefd, wie zijn zij? Namen en verhalen
worden uitgelicht. Ook een reeks foto’s die op glazen negatieven
werd gevonden. De eigenaar had deze goed verstopt omdat hij niet
betrapt wilde worden op belastingfraude — hij had zijn inkomsten
namelijk nooit opgegeven.

Mensen hebben geleefd en zij leven. Hun leven, hun geloof. Lang
geleden en nu. Ver weg en dichtbij.
Ook wij beginnen weer aan een nieuw kerkelijk seizoen. Wij delen
onze verhalen in de gemeente, bereiden ons voor op herfst en winter
.. en dan lente en zomer. Allemaal met eigen nieuwe verhalen.

ds. Detlef Bohlken

Majdanek



Samen zijn en samen eten - mét Tischrede

Graag willen we elkaar als gemeente weer wat vaker ontmoeten,
ook buiten de erediensten. Daarom is er volgende maand een
gezamenlijke maaltijd in ons vertrouwde Zaaltje op woensdag 25
oktober van 12.00 - 14.00 uur. We kiezen voor het lunchuur zodat
je er ‘s avonds niet meer ‘uit’ hoeft.

De maaltijd bestaat uit voedzame soep en lekkere hapjes en wordt
omlijst met een Tischrede, in de sfeer van Luther. Gezongen wordt
er natuurlijk ook. Als gemeentelid is iedereen welkom; wie een gast
wil meenemen: ook die is welkom!

Laat ons dat graag weten, dit in verband met de inkoop.

We hopen op een mooie opkomst en verheugen ons op elkaar.
Aanmelden bij: Jacqueline Haberlah, e-mail: jhaberlah@xs4all.nl, tel.
0345-618652.

Wintertijd voor de eredienst

Vorig jaar begonnen we, als proef, een uur eerder met de eredienst;
in plaats van het vertrouwde 17.00 uur naar 16.00 uur. En dat
gedurende de wintermaanden waarin het vroeg donker is en vaak
koud en soms glad. Na afloop van de dienst had je dan thuis (of
elders) nog een fijne lange avond.

De meeste reacties hierop waren positief. Daarom is de aanvang
van onze diensten met ingang van zondag 5 november om 16.00
uur. En tussentijds kunnen we dan ook af en toe samen
koffiedrinken inlassen. Vooralsnog geldt deze wijziging tot en met
zondag 11 februari 2024.



mailto:jhaberlah@xs4all.nl

Komt ie wel of komt ie niet?

Als wij een luidklok aangeboden krijgen, waar zouden we die dan
moeten hangen?

Een deel van een gemeente-avond werd gebruikt om hierover te
brainstormen. Sommigen kenden prachtige voorbeelden van een
klokkenstoel, immers: een toren ontbreekt in het leerdamse
Zwaantje. Anderen hoorden het al voor zich: een klok die het
kerkvolk oproept om ter kerke te gaan. Over het ontwerpen/maken
van een klokkenstoel hoefden we ons niet druk te maken: men
kende wel iemand.

Het ei was gelegd.

Enkelen in verwarring achterlatend werd afgesproken er later op
terug te komen.

Bij de onthulling van het kunstwerk “De Klok” werd duidelijk wat de
aanleiding was van de vraag aan de Evangelisch-Lutherse
Gemeente in Leerdam.

Op 3 juni j.l. verzamelden we ons op het terras van restaurant De
Houtloods aan de Zuidwal in Leerdam. Hier is ook de glasblazerij
gevestigd.

De kunst- en cultuurwethouder van Vijfheerenlanden, mevr.
Shalandra Hitipeuw, ging het kunstwerk onthullen en een glazen
replica van de klok overhandigen aan de kerkenraad.

Eerst kreeg een manager van de glasfabriek het woord. Hij belichtte
de geschiedenis van de fabrieksklok uit 1895.

Vroeger trokken glasblazers van hut naar hut, al naar gelang de
werkgelegenheid. De hut was een stenen gebouw met hoge rugkorf
vanwege de eronder staande potovens waarin glas gesmolten en tot
flessen geblazen werd.

Men neemt aan dat de eerste flessenfabriek, “De Zwarthut” in de
volksmond, in 1765
door de duitse
gebroeders Pelgrim
werd opgericht. In
1878 volgde “De
Withut”, waarin men
zich toelegde op
(half)kristal. Vanwege
b de glasblazerij zullen
JEEEmR % zeker meerdere




personen, de lutherse godsdienst belijdend, uit Duitsland en
Bohemen naar Leerdam gekomen zijn.

Er bleken in 1777 voldoende zielen te zijn om de Evangelisch-
Lutherse Gemeente Leerdam te stichten. Aanvankelijk hield men
godsdienstoefeningen op de glasblazerij of in het huis van Johannes
Pelgrim bij de glasfabriek. De kerk van de Evangelisch-Lutherse
Gemeente aan de Nieuwstraat “het Zwaantje” dateert van 1838.

In het torentje van het kantoorgebouw van “De Withut” hing een in
1895 gegoten bronzen klok. De klok heeft ruim 60 jaar dienst
gedaan bij het aankondigen van werk- en schafttijden. Achtervolgd
door noodlot en ingehaald door de tijd belandde de Huttersklok via
de opslag uiteindelijk in de kamer van de burgemeester.

Stichting Strand Links wilde ter gelegenheid van het Internationaal
Jaar van het Glas (2022) graag een glazen sculptuur financieren en
schenken aan de stad Leerdam en zijn inwoners. Het idee werd
geboren de bronzen klok te verwerken in een kunstwerk.

Dhr. Teus Nijssen, lutheraan en oud-leerdammer, heeft zich erg
ingespannen om de klok, ter nagedachtenis aan de lutherse
glasblazers uit Bohemen, voor de lutherse kerk te bestemmen, zodat
hij kan luiden als de eredienst begint en eindigt.

Na onderzoek van de Stichting Strand Links werd gekozen voor een
plek in het Stadspark, omdat veel meer mensen dan zouden kunnen
genieten van het kunstwerk. Een PED

glazen replica werd gemaakt door !‘ \ t / /
Marek Bartko, glasblazer in Novy Bor | pr ‘ ’
(Tsjechig), en zou geschonken | j
worden aan de lutherse kerk. , L4
Na deze geschiedenisles werd de
replica, voorafgegaan door
muziekkorps De Bazuin, in processie
naar de kerk gebracht.

Voor de kerkdeur werd de glazen
klok door de wethouder
overgedragen aan mevr. Alma _
Evenhuis, de voorzitter van de
kerkenraad.
In een feestelijke viering in een volle kerk werd de klok onder leiding
van ds. Detlef Bohlken in ons midden opgenomen.




Allereerst klonk een uitbundige lofprijzing:

God in den hoog’ alleen zij eer

en dank voor zijn genade,

daarom, dat nu en nimmermeer

ons deren nood en schade.

God toont zijn gunst aan ons geslacht.

Hij heeft de vrede weergebracht;

de strijd heeft thans een einde.
gevolgd door een zegenbede, voor, je zou bijna zeggen, een
ambtsdrager:

zegen deze klok

die moedelozen opricht,

treurenden troost,

gelukkigen verheugt

en gestorvenen begeleidt op hun laatste weg.

Na de viering liepen we weer naar het Stadspark voor de onthulling
van het kunstwerk van Bouke Groen: de bronzen klok onder vier
steeds groter wordende glazen ; R
kubussen. De lagen glas dempen het
geluid van de beierende klok tot het
niveau van normale spraak. De klok
wordt zowel geconserveerd als
tentoongesteld.

Bij het kunstwerk is te lezen:
Voorheen een centraal punt
als onderdeel van het ritme van
Leerdam.

Ik luid weer.

Helder, achter lagen glas,

te horen in de verte

als echo van ons verleden.
M’n klank voor altijd verankerd
in het geheugen van Leerdam.

De feestelijke middag werd afgesloten met een hapje en een drankje
op het terras in de zon met het klokgebeier op de achtergrond.

Willem van Eijk



Waar komt de Klok?

Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 3 juni kregen wij, Evangelisch-
Lutherse Gemeente Leerdam, een bijzonder geschenk aangeboden
van de gemeente Vijfheerenlanden: een glazen replica van de
oorspronkelijke klok, zoals die gebruikt werd bij de glasfabriek. Tot
nu toe is de fraaie, kwetsbare klok veilig geborgen. Intussen is hard
nagedacht over de beste plek om de klok te plaatsen en zichtbaar te
maken voor iedereen.

Eerdere plannen om het object voér in de kerk, op een soort sokkel
te zetten, weliswaar beschermd door een omkasting maar toch - zo
bleek - te kwetsbaar omdat er veel langs en omheen wordt bewogen
door kerkgangers, voorgangers en dienstvoorbereiders. Vele
gesprekken verder met onder andere diverse deskundigen is nu
besloten tot een andere plek. En niet zomaar eentje.

In het nieuwe plan zal het ronde raam in de voorgevel van de kerk in
de oorspronkelijke staat worden teruggebracht, dus van glas,
waarachter de klok geplaatst wordt. Details over onder andere de
kast waarin de klok wordt geplaatst worden nu gedetailleerd
uitgewerkt en een offerte volgt voor het demonteren van de panelen
in het ronde raam en het plaatsen van het glas. De roeden moeten
hierbij in tact blijven omdat die onderdeel zijn van het beschermd
monument, wat de kerk is. Wijzigingen aan het monument zijn
officieel zelfs vergunningplichtig. Omdat het gaat over het
terugbrengen van het raam in de oorspronkelijke staat, verwachten
we geen grote obstakels met die vergunning.

De kast wordt voorzien van verlichting, die zowel van binnen als van
buiten zichtbaar is.

De begeleiding van dit, niet eenvoudige, project ligt bij Ir. Tjerk
Medemblik (die ons al eerder adviseerde bij bouwtechnische zaken
in en rond de kerk) en bij de uitvoering wordt ook Teus Nijssen
betrokken die zich immers zo heeft ingezet bij het verwerven van de
klok. Verschillende betrokkenen bij de vervolguitvoering zijn ook
aannemersbedrijf de Ruiter en de schilder Maurice van Klinken.

Het mag duidelijk zijn dat dit project niet ‘morgen’ klaar is. Wel hopen
we als de donkere tijden weer inzetten de klok op de nieuwe plek te
hebben. E.e.a is afhankelijk van de nog lopende offertes en
schema’s van de uitvoerenden.



Dat het wat langer duurt is misschien jammer, maar weegt niet op
tegen het te verwachten resultaat. Het plaatsen van de glazen klok
op deze plek is een prachtige toevoeging van de historische waarde
van de Lutherse kerk en de geschiedenis van het ontstaan van de
glasindustrie.

En zeker ook een extraatje voor de stadsgidsen die tijdens hun
rondleidingen de klok aan het publiek kunnen tonen en zo
doorwandelen naar het Stadspark waar de originele klok één is
geworden in een kunstwerk. Bovenal hebben wij, als gemeente,
permanent zicht op de klok die verwijst naar de plek waar hij
oorspronkelijk bedoeld is: in de fraaie voorgevel van de kerk...

Alma Evenhuis

Verjaardagen

Wij feliciteren de volgende gemeenteleden van 75 jaar en ouder:

Mevrouw G.A. de Jong-Foppen is jarig op 23 september
De heer W.G. Ambachtsheer is jarig op 28 september
Mevrouw R.M.M. Lemke is jarig op 7 oktober

Mevrouw M.A.A. Godtschalk-Hoegee is jarig op 14 oktober

De heer J. den Hartog is jarig op 14 oktober

Mevrouw J. Boei-Versluis is jarig op 10 november
Mevrouw N.J. van Haarlem-Verbaan is jarig op 14 november
De heer H. de Jong is jarig op 25 november
Mevouw J.E. Ruger-van der Holst is jarig op 28 november
De heer J. van Haarlem is jarig op 3 december

Wij wensen u allen een fijne verjaardag en een gezond nieuw
levensjaar toe.

Waar zijn de bloemen?

In de afgelopen periode gingen de bloemen
naar:
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Mei/Juni Juli
28 Henny en Erna de Kruijk 2

Ds. Catrien van Opstal

4 Roelia Stek 16 Roelia Stek
30 Truus van der Koppel/
Aartje v.d. Boomgaard
Augustus September
13 Ans Ruger 10 Roelia Stek
25 Marty van Kooten 17 Alma Evenhuis

Van de kerkrentmeester

Opbrengst kerkbalans en collecten

Kerkbalans

Stand t/m 31-08

Streefbedrag

Collecten

Zending 28-05

Bloemengroet gemeente 04-06
Binnenlands diaconaat 11-06
Werelddiaconaat, Indonesié 02-07
Hospice Leerdam 30-07
Zending, Ghana 13-08
Werelddiaconaat, Myamar 17-09
Diaconie t/m 17-09

Eigen kerkwerk 21-05 t/m 17-09
Onderhoudsfond t/m 17-09

Voor alle goede gaven: hartelijk dank!

Collectebonnen

€ 5.670,00
€ 5.500,00

23,25
16,50
21,75
15,80
17,85
10,00
24,00
24,45
135,40
129,10

ONONORONONORONONONO

De bonnen zijn te verkrijgen in drie waarden: € 1,00, € 2,00 en

€ 5,00.

U kunt ze bestellen bij de kerkrentmeester, Ina Mostert-Meydam, tel.

0345-619088; e-mail: henkina60@hetnet.nl
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Assemblee: One Body, One Spirit, One Hope

Van 13 t/m 19 september vond de dertiende
Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie
plaats. Deze keer in Krakau (Polen).

Het thema is ontleend aan Efeziérs 4,4-6:

€én lichaam, één geest, één hoop.

Alle lidkerken van de LWF brachten wereldwijd
hun aandachtspunten in. Jongeren vrouwen en mannen hadden
daarnaast nog een eigen ‘pre-assembly’ waarin ze vanuit hun
specifieke standpunt iets voor het voetlicht konden brengen. De
onderwerpen zijn divers- want de wereldkerk is divers qua
geloofsbeleving, inhoud, verschil in omgang met allerlei menselijke
en politieke onderwerpen.

Zo brachten bijvoorbeeld de Europese kerken de zorgen om klimaat
en secularisatie in, alsook de mensenrechten en gender
gelijkwaardigheid. De kerken uit Amerika brachten de economische
omstandigheden in, die vaak tot ongelijkheid leiden. De Afrikaanse
kerken brachten de zorgen om gewelddadige conflicten in. De
Aziatische kerken benadrukten hoe belangrijk het is dat er een
goede verstandhouding is tussen de generaties.

De kerk is betrokken bij de maatschappij in al haar
verschijningsvormen. De Assemblee wil dat de kerk, vanuit het
thema One Body, One Spirit, One Hope, zinvol en geinspireerd haar
werk kan doen in de maatschappij. En dat lid zijn van een
wereldgemeenschap, die van de Lutherse Kerk, van grote waarde is.
Op deze Assemblee werd zeven dagen lang met 800 mensen
gesproken en besloten over hoe we als kerk verder willen en kunnen
gaan - met alle verschillen die er zijn en één willen zijn in de manier
van leven in het geloof in Gods genade en goedheid

De Protestantse Kerk in Nederland is lid van de LWF. De
Nederlandse afvaardiging bestond uit:

René de Reuver, scriba van de Generale Synode van de PKN

Karin van den Broeke, programmaleider van Kerk in Actie

Joren Reichel, als jongere vanuit Lutherse Gemeenten en
communicatiedeskundige

Andreas Wohle, president van de Lutherse Synode

Margo Jonker, toegevoegd lid van de synodale commissie van de
Lutherse Synode.

Alma Evenhuis
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Evangelisch-Luthers Dagboek 2023-2024

Rond Eeuwigheidszondag verschijnt het Evangelisch-Luthers
Dagboek 2023-2024. Ook deze editie is weer een dagelijkse leidraad
in het komende kerkelijk jaar, van advent naar advent, met
bijbellezing inclusief gedicht, lied of gebed.

Ook is hierin te vinden, zoals steeds, de liturgische gegevens van de
zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Lutherse én het
gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische
kleuren van de zondagen.

Prijs: € 17,00 en te bestellen via Roelia Stek (0345-614254). Zij zal u
zeker ook zelf vragen naar uw mogelijke reservering voor het nieuwe
Dagboek.

Kerkdiensten van Kerk aan de Linge 9
24 september GK 9.30 uur Ds. C. Nieuwenhuizen
BK 17.00 uur Ds. C. Vreugdenhil Maaltijddienst
1 oktober BK 9.30 uur Ds. C. Vreugdenhil
8 oktober BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
GK 17.00 uur Ds. B. Heijting Kunstvesper
15 oktober GK 9.30 uur Ds. B. Heijting
22 oktober BK 9.30 uur Ds. C. Vreugdenhil
29 oktober BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
1 november GK 19.30 uur Ds. B. Heijting Dankdag
5 november BK 9.30 uur Ds. C. Vreugdenhil
LK 17.00 uur Mw. A. Breure Taizéviering
12 november GK 9.30 uur Ds. B. Heijting
19 november BK 9.30 uur Ds. C. Vreugdenhil
26 november BK 9.30 uur Ds. C. Vreugdenhil/
Ds. B. Heijting
3 december BK 9.30 uur Ds. B. Heijting
GK 17.00 uur Ds. B. Heijting Cantatedienst
10 december BK 9.30 uur Ds. C. Vreugdenhil
BK 17.00 uur Ds. A. van der Spek Martin Luther
Kingdienst
17 december GK 9.30 uur Ds. B. Heijting HA
24 december BK 9.30 uur Nog niet bekend
GK 22.00 uur Ds. C. Vreugdenhil ~ Kerstnacht
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Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 17.00 uur tenzij anders aangegeven.
Van 5 november 2023 t/m 11 februari 2024 beginnen de diensten
om 16.00 uur.

24 september Ds. D. Bohlken
Viering Heilig Avondmaal
Collecten: Zending, Syrié en Eigen kerkwerk

1 oktober GEEN DIENST
8 oktober Ds. B. Heijting
Kunstvesper in Grote Kerk 17.00 uur

Met medewerking van de Cantorij

15 oktober Ds. B. Heijting
Collecten: Voedselbank Leerdam en Eigen kerkwerk

22 oktober Ds. D. Bohlken
Viering Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds

29 oktober Ds. W.J. van Beek
Collecten: Werelddiaconaat, Indonesié en Eigen kerkwerk

5 november Mw. A. Breure/Mw. J. Geerse 16.00 uur
Taizéviering met Kerk aan de Linge
Collecten: Bloemengroet gemeente en Eigen kerkwerk

12 november Ds. D. Bohlken 16.00 uur

Collecten: Diaconie en Onderhoudsfonds

19 november GEEN DIENST

26 november Ds. D. Bohlken Eeuwigheidszondag
Koffiedrinken na de dienst 16.00 uur

Collecten: Hospice Leerdam en Eigen kerkwerk
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3 december Ds. B. Heijting 1° Advent
Bachcantatedienst in Grote Kerk  17.00 uur

10 december Ds. C. Nieuwenhuizen 2° Advent

Collecten: ViuchtelingenWerk en Eigen kerkwerk 16.00 uur

17 december Ds. D. Bohlken 3° Advent
Viering Heilig Avondmaal 16.00 uur

Collecten: Voedselbank Leerdam en Eigen kerkwerk

24 december Ds. J. Huttenga 4° Advent

Collecten: Binnenlands diaconaat en Eigen kerkwerk 16.00 uur

Haal - en brengservice

Wilt u thuis worden opgehaald en/of teruggebracht?
Laat dit dan even weten aan Ina Mostert, tel.: 0345-619088.
Uiterlijk op zondag voor 11.00 uur.

En verder...

25 oktober 12.00-14.00 uur Lunch en Tischrede
4 december Inleveren kopij Zwaantje

Ledenbestand

Overleden

De heer F.C.J. Planken op 2 augustus te Leerdam in de leeftijd van
65 jaar.

De heer F.J. Barens op 10 augustus te Vianen in de leeftijd van 72
jaar.

Vertrokken
Mevrouw G.E. de Vree, verhuisd naar Venray.
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Kerkgebouw

Predikant

KERKENRAAD:
Voorzitter

Secretaris/
Secretariaat

Kerkrentmeester

Diaken
Contactpersoon
Pastoraatgroep

Financién kerk

Financién
Diaconie

Leden

administratie

Redactie
Zwaantje

Abonnement
Zwaantje
Opgave bij:

Website kerk:
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Nieuwstraat 106, 4141 CD Leerdam 06 442 699 46
Geen postadres. Post sturen naar secretaris.

Ds. D. Bohlken
Hogeweidseweg 51/53, 4001 GK Tiel 0344 - 634655
fax: 0344-634937; e-mail: dbohlken@dds.nl

Mw. A. Evenhuis
Vijfmolens 2, 4247 EA Kedichem 06 55 89 1990
e-mail; evenhuisalmal8@gmail.com

Mw. J.F. Haberlah — den Rooijen
Wederiklaan 22, 4143 CV Leerdam 0345 - 618652
e-mail: jhaberlah@xs4all.nl

Mw. K.M. Mostert- Meydam
lepstraat 60, 4142 CZ Leerdam 0345 - 619088
e-mail: henkina60@hetnet.nl

Vacature. Tijdelijk postadres: lepstraat 60, 4142 CZ Leerdam

Mw. J.J.P. van Dijk
Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam 0345 - 616607
e-mail:jjpvandijk@hotmail.com

NL 96 RABO 0373701012 ; NL77 INGB 0000290798;
NL98 ABNA 0559235321
t.n.v.: Ev.-Luth.Gemeente Leerdam

NL73 RABO 0152752110
t.n.v.: Diaconie Ev.-Luth. Gemeente Leerdam

Mw. J.J.P. van Dijk 0345 - 616607
Lisdoddelaan 16, 4143 VG Leerdam
e-mail: jjpvandijkk@hotmail.com

Mw. A. Evenhuis (zie boven)

Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)

Dhr. W.G. Ambachtsheer 0345 - 616297
e-mail: wgambachtsheer@chello.nl

€ 5,00 per jaar; € 8,50 per jaar voor postabonnementen
Het Zwaantje verschijnt 4 x per jaar
Mw. J.J.P. van Dijk (zie boven)

http://leerdam.protestantsekerk.net/
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